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Activiteitenprogramma 2023-2024
“Ga mee” is het thema van het komend kerkelijk seizoen. Een mooi thema om 
mee aan de slag te gaan. We worden uitgedaagd om samen op te trekken, mee 
te doen in Geloof, Hoop en Liefde.

We hebben voor het komend seizoen weer een gevarieerd programma 
samengesteld.

Gaat u / ga jij met ons mee?                                                                                 

V&T commissie bestaande uit:

Mieke Batenburg  tel: 06-20906970 / email: mieke@pmbatenburg.nl
Marjan Boer    tel: 06-57845921 / email: marjanboer@xs4all.nl 
Otti Huisman   tel: 06-24154484 / email: otti.huisman@hotmail.com 
Judith Schuurman  tel: 06-51564908 / email: judith.schuurman@live.nl
Elvira Slieker   tel: 06-27324897 / email: elviraphilipsen@hotmail.nl
Elma Tolenaars   tel: 06-16657630 / email: tonelma04@gmail.com 
Alexander Veerman  tel: 06-83663420 / email: al.veerman@gmail.com



VORMING & TOERUSTING

Kerk vol Verrassing(en)

Met de funding commissie (Barbera, Marjan, 
Petra en Elna) willen we tijdens het start-
weekend samen eten en met elkaar een 
mooie avond houden. Dit belooft een 
geweldige leuke avond te worden.  De avond 
staat in het teken van de talenten in onze 
kerk.  Zo zal er een talentenveiling zijn.  
Het een en ander wordt afgewisseld met 
optredens zoals we dat op een goede bonte 
avond zouden kunnen zien. Een avond als 
deze wordt een groot succes als jij, als u er 
ook bij bent! 

Welke talenten zou jij willen laten veilen? 
Bakken van een taart, avondje oppassen, 
met iemand wandelen of iets anders moois? 
Wat heb je te bieden? 

Heb je iets voor “de bonte avond”? Meld je 
dan aan. 

De uitslag van de vakantiefotowedstrijd 
“ Ga Mee” wordt deze avond ook bekend 
gemaakt. 

Deze avond wil je niet missen! De opbrengst van deze avond is bestemd voor de 
herinrichting van De Voorhof

Meld je aan voor het eten, een optreden op de bonte avond of een talent om te veilen.

Wanneer:  16 september                                                                                                               
Aanvang:  18.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                               
Waar:   de Voorhof 
Kosten:  € 5,00 voor de maaltijd                                                                                                                            
Aanmelden:  uiterlijk 3 september bij Marjan Boer , Otti Huisman of via  
  actiegks@gmail.com
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Meditatieavonden

Jacqueline van Dalen verzorgt drie meditatie avonden. 
De eerste twee zijn zogenaamde creatieve meditaties.  Ze zijn los van elkaar te volgen.
We gaan door middel van een creatieve opdracht op zoek naar verbinding om vandaar 
uit te komen bij gebed en meditatie.
De laatste avond in december is een stilte meditatie. 

Wanneer:  11 oktober, 1 november en 8 december                                                                                                                                                                                                                             
Aanvang:  19.30 uur                                                                                                                                                       
Waar:   de Voorhof                                                                                                                                  
Kosten:  vrijwillige bijdrage                                                                                                                                  
Aanmelden:  uiterlijk 4 oktober bij Otti Huisman (otti.huisman@hotmail.com)

Boekbespreking

“Niet in Gods naam” geschreven door rabbi Jonathan Sachs

'Niet in Gods naam' van Rabbi Jonathan Sacks is een aanklacht 
tegen het misbruik van Gods naam ter rechtvaardiging van 
geweld. Hij onderzoekt de wortels van geweld in relatie tot 
religie. Hij focust op de spanningen die er van oudsher zijn 
geweest tussen Jodendom, Christendom en Islam. Sacks pleit 
vurig voor de samenwerking tussen de wereldgodsdiensten 
in de strijd tegen geweld en terreur. De boodschap van liefde 
moet even krachtig worden verkondigd worden als de 
boodschap van de predikers van haat.

De avonden worden geleid door Emiel de Jager.                                                                                                          
Het is raadzaam dit boek zelf aan te schaffen.                                                                                                                                                                                                                                       

Wanneer:  9 en 23 november aansluitend aan het avondgebed                                                                                                          
Aanvang:  20.15 uur                                                                                                                                                                                                                                                               
Waar:   de Voorhof                  
Kosten:  geen kosten                                                                                                                                                                                                                                               
Aanmelden:  uiterlijk 5 november bij Elma Tolenaars (tonelma04@gmail.com)                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Bezoek aan de Sint-Janskerk in Gouda

In de Sint-Janskerk gaan bijzondere verhalen schuil. De indrukwekkende 72 gebrand-
schilderde ramen vertellen ieder een eigen verhaal. Wanneer het zonlicht door deze 
prachtige ramen valt is het direct duidelijk wat de Sint-Jan zo bijzonder maakt. Laat je 
verrassen door de prachtige kleuren en het levendige spel van licht die deze langste 
kerk van Nederland een verstilde sfeer geven.
Ga je mee naar Gouda?

Wanneer:  25 november
Aanvang:  10.30 uur
Waar:   in Gouda
Kosten:  € 10,00 per persoon, museumkaarthouders en houders van de 
  Vriendenloterij VIP-kaart hebben gratis toegang
Aanmelden:  uiterlijk 18 november bij Marjan Boer of Mieke Batenburg    
  (marjanboer@xs4all.nl)
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Filmavond

Wanneer:  12 januari
Aanvang:  19.00 uur 
Waar:   de Voorhof
Waar:   vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk  5 januari bij Otti Huisman of Mieke Batenburg 
  (otti.huisman@hotmail.com)

Valentijn ontmoeting

Valentijnsdag... een dag waarop mensen elkaar extra aandacht geven. Bent u nieuw in 
de kerk, houdt u van een gezellig gesprek of leert u graag nieuwe mensen kennen? Op 
zondag 11 februari wordt er een gezellige ontmoeting georganiseerd voor de gehele 
kerk, om zo elkaar beter te leren kennen. Neem uw geliefde, ouder, vriend of vriendin 
mee op deze mooie liefdevolle dag!

Wanneer:  11 februari
Aanvang:  na de morgendienst
Waar:   de Voorhof
Kosten:  geen
Aanmelden:  uiterlijk 4 februari bij Elvira Slieker (elviraphilipsen@hotmail.nl)

Activiteitenprogramma 2023-2024
“Ga mee” is het thema van het komend kerkelijk seizoen. Een mooi thema om 
mee aan de slag te gaan. We worden uitgedaagd om samen op te trekken, mee 
te doen in Geloof, Hoop en Liefde.

We hebben voor het komend seizoen weer een gevarieerd programma 
samengesteld.

Gaat u / ga jij met ons mee?                                                                                 

V&T commissie bestaande uit:

Mieke Batenburg  tel: 06-20906970 / email: mieke@pmbatenburg.nl
Marjan Boer    tel: 06-57845921 / email: marjanboer@xs4all.nl 
Otti Huisman   tel: 06-24154484 / email: otti.huisman@hotmail.com 
Judith Schuurman  tel: 06-51564908 / email: judith.schuurman@live.nl
Elvira Slieker   tel: 06-27324897 / email: elviraphilipsen@hotmail.nl
Elma Tolenaars   tel: 06-16657630 / email: tonelma04@gmail.com 
Alexander Veerman  tel: 06-83663420 / email: al.veerman@gmail.com

Deze avond kijken we naar de film “The Swimmers”.
Twee Syrische zussen ontvluchten hun door oorlog 
verscheurde huis in Damascus, zwemmen uren in de 
woelige Middellandse Zee om Griekenland te bereiken 
als asielzoekers voordat ze deelnemen aan de Olympische 
Spelen in RIO.

De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Aansluitend kunnen we onder het genot van een glaasje 
napraten.



Running Dinner

Wat is ons activiteitenprogramma zonder het altijd gezellige Running Dinner? 
Deze leuke activiteit mag toch niet ontbreken? Zeker dit jaar niet met het jaarthema 
“Ga Mee”! Ga je mee naar….om daar van een heerlijk diner te genieten?
Voor degene die niet weet wat het inhoudt, hieronder nog een uitleg:
Met het Running Dinner gaan we, in groepjes van 4 – 6 personen, op verschillende 
adressen genieten van een 3 gangen diner. 
Bij het eerste adres starten we met het voorgerecht en op het tweede adres het 
hoofdgerecht. We sluiten het Running Dinner gezamenlijk af met een Grand Dessert 
in de Voorhof. 

Ieder jaar worden we weer verrast door de kooktalenten van onze thuiskoks.
Tijdens het tafelen kun je praten met je tafelgenoten over verschillende onderwerpen 
en is het weer een moment om elkaar beter te leren kennen. 
Best spannend maar het kan een begin zijn van nieuwe contacten.

Wanneer:  16 maart
Aanvan:  17.30 uur
Waar:   verzamelen bij de Voorhof
Kosten:  € 5,00 per persoon, kinderen gratis
Aanmelden:  uiterlijk 6 maart bij Marjan Boer of Elma Tolenaars   
  (marjanboer@xs4all.nl)
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Musical Ruth

    Het is zes jaar geleden dat we met een grote groep   
    gewerkt hebben aan de musical Mozes. Het was een   
    intensieve samenwerking en we hebben er toen heel   
    erg van genoten.  Tijdens de reünie werden we weer   
    enthousiast en bleek er voldoende animo te zijn om   
    opnieuw een musical in te gaan studeren. Inmiddels   
    heeft er zich een grote groep enthousiaste mensen   
    aangemeld. 

    We hebben gekozen voor de musical “Ruth” van Gerard 
van Amstel, Erik Idema en Gerard van Midden. Het  jaarthema van de PKN  is ‘Ga mee’.  
Het verhaal van Ruth past goed bij  dit thema. Het  gaat over de jonge weduwe Ruth 
die trouw blijft aan haar schoonmoeder Naomi. Ook wanneer alles verloren lijkt te zijn. 
“Waar u heen gaat, zal ik ook gaan en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn 
volk en uw God is mijn God” (Ruth1:16). Dit zijn de woorden van Ruth die haar schoon-
moeder belooft niet van haar zijde te wijken. De belofte van trouw is niet het enige 
bijzondere. Het is een verhaal waarin Gods leiding, genade en zegen doorklinken. 

Op het moment dat dit boekje verschijnt zijn de voorbereidingen in volle gang. De data 
van de uitvoeringen zijn bekend. De uitvoeringen zullen in ons kerkgebouw zijn en we 
hopen dat de musical weer net zo mooi gaat worden als zes jaar geleden. Maar  zover is 
het voorlopig nog niet. Er moet nog hard geoefend gaan worden. We starten hiermee 
op dinsdagavond 19 september.  De eerste maanden komen we één keer in de week bij 
elkaar, na 1 januari zal dat twee keer in de week gaan worden.                                                                                                                                                              

Wil je mee zingen?  Van harte welkom en meld je aan via musicalruth@gmail.com.                                       
Vanaf 19 september elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur
Vanaf 9 januari elke dinsdagavond en woensdagavond vanaf 19.30 uur
De generale repetitie is op 6 april
                                                                                                                                                                                                            

Uitvoeringen:   11, 12 ,13 en 14 april
Waar:   in de Kerkzaal
Verdere info volgt
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Bezoek aan het Linie-Crossers Museum 

Ontdek de verhalen van onze oorlogshelden in dit Sliedrechtse museum. Tijdens dit 
bezoek word je meegenomen in hoe de Liniecrossers in de Tweede wereldoorlog hun 
leven in de waagschaal hebben gesteld om Nederland te bevrijden van de bezetters. 
We krijgen een rondleiding en filmmateriaal hierover te zien tijdens het twee uur 
durende bezoek.
Ga je mee?

Wanneer:  2 mei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Aanvang:  14.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Waar:   Wilgenhorst in Sliedrecht                                                                                                                                       
Kosten:  € 10,00 per persoon
Aanmelden:  uiterlijk 26 april bij Marjan Boer 
  (marjanboer@xs4all.nl)

Workshop schilderen te midden van Gods Schepping  

      Afgelopen jaar hebben we met veel   
      genoegen in de tuin bij Elma Tolenaars   
      geschilderd vanuit twee teksten in de   
      Bijbel. 

      Dit jaar willen we graag op 7 mei in de   
      tuin van Mirjam Mudde gaan schilderen 
      Ook dan wordt er weer een tekst uit de   
      Bijbel gekozen ter inspiratie. 

Iedereen is van harte welkom. Ook als je geen ervaring hebt met schilderen. Het gaat om 
het samen – zijn, de ervaring van de natuur en het ervaren van een tekst op een andere 
manier dan met je hoofd alleen.                                                                                                                              
De workshop wordt gegeven door Esther Veerman en Mirjam Mudde.                                                                     
Je bent van harte welkom! 

Wanneer:  7 mei                                                                                                                                                                                                                           
Aanvang:  13.30 uur                                                                                                                                                    
Waar:   “De Kopstoof” , Tiendweg Oost 27 in Papendrecht.                                                                                                                           
Kosten:  € 15,00 pp materiaal wordt verzorgd door Stichting Kunst uit geweld                                                                                                                                   
Aanmelden:  uiterlijk 30 april bij Esther Veerman of Elma Tolenaars 
   (tonelma04@gmail.com)
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Interkerkelijk Beach Volleybal toernooi

Een heerlijk zonnetje, muziekje aan, drankje erbij en af en toe een balletje smashen! 
Dit jaar zal op zaterdag 22 juni een interkerkelijk Beach Volleybal toernooi met BBQ  
georganiseerd worden. Samen met je team, welke bestaat uit 4 spelers/speelsters, 
maken we er een leuke, gezellige dag van!

Wanneer:  22 juni                                                                                                         
Aanvang:  17.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                               
Waar:   op de beachvelden bij Sporthal de Basis     
Kosten:  deze info volgt nog                                                                                                                                                                                                                                                  
Aanmelden:  uiterlijk 15 juni bij Elvira Slieker  
  (elviraphilipsen@hotmail.nl) 

Bijbelkring

We hebben leerzame, soms verrassende gesprekken met elkaar over een gedeelte uit 
de Bijbel. 
Afgelopen seizoen zijn we gestart met Genesis. Daar gaan we in het nieuwe seizoen 
mee verder en richten ons dan meer op de hoofdpersonen van de verhalen. We 
verdiepen ons in Abraham en Sarah, Isaak en Rebekka, Jakob en Esau, Rachel en Lea 
en tot slot Jozef.
Elke derde dinsdag van de maand komen we bij elkaar.
Wij hopen op fijne ontmoetingen en inspirerende middagen.

Iedereen van harte welkom!   

Wanneer:  19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 
  20 februari, 19 maart, 16 april, en 21 mei 
Aanvang:  15.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  geen
Aanmelden en/of vervoer: Marieke Huisman, tel. 417710                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Gespreksgroep “The Bible friends”

Voor wie?
Voor iedereen vanaf 20 jaar.
Je hebt een licht verstandelijke beperking wel of niet met autisme.
Je  hebt af en toe wat ondersteuning nodig in je dagelijks leven.
Je kunt zelfstandig naar de kerk komen.
Je wilt meer weten en leren over de Bijbel.
Je wilt met leeftijdsgenoten kunnen praten over geloven.
Je kunt één  keer in de maand de gespreksgroep bezoeken.

Waar gaat het over?
We praten met elkaar over het Geloof, de Bijbel en wat er in de Kerk  en om ons heen 
gebeurt. Dit seizoen gaan we met elkaar in gesprek over het verhaal van Ruth. In april 2024 
wordt de musical over Ruth opgevoerd in onze kerk en wij gaan met elkaar in gesprek over 
haar leven, haar relatie met God en de mensen om haar heen. 

Hoe doen we dat?
We lezen uit de Bijbel en gaan dan in gesprek met elkaar, soms met afbeeldingen, een 
filmpje etc. We delen met elkaar een whats-app groep.

Wanneer ? Hoe laat? En Waar?
Eén keer per maand op dinsdagavond  van 20.00 uur tot 21.00 uur, vanaf 19.45 uur
is er koffie en thee.
We komen bij elkaar in de Voorhof van de Gereformeerde kerk aan de Middeldiep-
straat 6 in Sliedrecht.
Gespreksleiders: Ada van Oorschot, Mari Bakker en Fia van der Kuil

Datums seizoen 2023/ 2024
Iedere laatste dinsdag van de maand!
2023: 29/8, 26/9, 31/10, 28/11
2024: 30/1, 27/2, 26/3, 30/4, 28 mei afsluiting.

Meer weten?
Bel, mail of app Fia van der Kuil
06-83067523
fvanderkuil@hotmail.com
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Kerkreisje

Ook in het voorjaar van 2024 wordt er een kerkreisje georganiseerd.
Gemeenteleden en gasten van jong tot oud kunnen deelnemen aan dit reisje, er is 
geen leeftijdsgrens.
Het kerkreisje staat in het teken van gezelligheid, ontmoeting en omzien naar elkaar. 
Ieder jaar proberen we een andere  bestemming te kiezen. Met elkaar maken we er een 
gezellige dag van. De bestemming, datum en kosten zijn nog niet bekend, in december 
hopen we meer informatie te geven.
De reiscommissie bestaat uit Bep van Helvoort, Wil van Ommen. Janneke Groenewegen 
en Fia van der Kuil.

iBelieve

Ook in het nieuwe seizoen wil iBelieve verder gaan met het Gemeente Groei Boekje 
”Ontmoetingen met Jezus”. Het is gebleken dat dit waardevolle mooie en intieme 
gesprekken oplevert waar we als gemeente dichter tot elkaar komen. Voor het nieuwe 
seizoen gaan we praten over de twee overgebleven personen nl Paulus en Johannes. 
Daarna willen we het Bijbelboek Ruth bespreken.

Bij interesse kun je het leesmateriaal aanvragen bij Ada van Oorschot.

Wanneer:  14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december, 11 januari, 
  8 februari, 14 maart en 13 juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Aanvang:  20.00 uur  |  14 maart eenmalig 20.30 uur i.v.m. viering 40 Dagentijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Kosten:   geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Aanmelden:  Ada van Oorschot, ada.vanovans@gmail.com of Piet Batenburg piet@pmbatenburg.nl 

LHTBI-eetgroep

In 2020 zijn we met deze eetgroep begonnen. Verschillende lhtbi-ers met vragen rond 
zingeving, geloof en gender gaven aan graag anderen te willen ontmoeten en te 
spreken. Rond de maaltijd bij een van de deelnemers thuis (en anders in de Voorhof) 
ontmoeten we elkaar enkele malen per jaar en is er ruimte voor gesprek en erkenning. 
In het afgelopen seizoen waren er 8 deelnemers.

Wanneer:  data nog niet bekend                                                                                                                                                                                                                                                                             
Aanvang:  18.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                               
Waar:   bij deelnemers thuis                                                                                                                                                                                                                                                               
Aanmelden:  bij Alexander Veerman of Judith Schuurman (judith.schuurman@live.nl)  

                                                                                                                                               


