
ZELFSTANDIGHEID “PROFIJTELIJK” VOOR DE KERK 1853. 
Volgens een aardrijkskundig woordenboek, dat omstreeks die tijd is uitgegeven, is Sliedrecht het aanzienlijkste en 

grootste dorp uit de Alblasserwaard. 

Het is geheel langs de dijk gebouwd en strekt zich ruim 1,5 uur gaans uit. 

Over het algemeen zijn de huizen van goede kwaliteit en middelen van bestaan zijn: het snijden en drogen van 

biezen, het aannemen van uitgebreide waterwerken, zalmvisserij, veeteelt en grienderijen.  

De burgerlijke gemeente telt ruim 5.000 inwoners. 

 

Zoals in het voorafgaande vermeld, horen de Sliedrechtse “Afgescheidenen” kerkelijk onder Giessendam. 

In de classisvergadering van 27 april 1853 te Dordrecht delen de kerkenraadsleden van de gecombineerde 

gemeente Giessendam / Sliedrecht echter mede, dat de afgescheidenen te Sliedrecht zelfstandigheid begeren. 

Het verzoek wordt door de classicale vergadering “profijtelijk voor de kerk bevonden” en daarom ingewilligd. 

Ds S.O. Los te Werkendam wordt tot consulent benoemd. 

 

Schets van het eerste 

kerkgebouw in Wijk A 

(Rivierdijk) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer de eerste kerkdienst is gehouden is niet precies te achterhalen. 

Op 28 juni 1853 wenden A. Meijer en “twee anderen” zich tot de Koning met het verzoek te worden erkend als 

Chr. Afgescheiden gemeente. 

Deze datum wordt aangenomen als instituering. 

 

Zeker is dat tussen 27 april en 28 juni een kerkenraad is gekozen en bevestigd. 

De eerste kerkenraad bestaat uit de volgende personen: 

als ouderling:     als diaken: 

A. Meijer    J. Dekker 

C. Westerhout    Joh. Zonneveld 

Jh. Slieker 

 

 

 

Bij de oprichting telt de kerk plm. 

110 leden.  

Kerkdiensten worden gehouden in 

Wijk A, in de „Rijsdijkstoep’. 

Zo was het begin van de Chr. 

Afgescheiden Gemeente te 

Sliedrecht. 
 

 


