
NASCHRIFT 
 
150 jaar kerkgeschiedenis. Zes geslachten zijn bepalend geweest. 

 

Het is goed om achterom te kijken. 

 

We zijn verbonden met ons voorgeslacht en verbonden met HEM DIE IS EN DIE WAS EN DIE KOMT! 

 

In 1978 schreef ik: “Moeten we dan zeggen op naar het 150-jarig bestaan”? 

 
Tot mijn spijt zijn we nog steeds niet veel verder wat samenwerking met andere kerken betreft. Maar het is hier niet 

de plaats om daar dieper op in te gaan. 

 
Landelijk is het „Samen op weg‟ proces in een beslissend stadium gekomen, maar plaatselijk.... 

 
Toch is er de bijbelse opdracht om elkaar te zoeken en zo in deze wereld het lichaam van Christus zichtbaar te 

maken. 

 
Er zijn veel meer zaken die ons binden dan die ons scheiden en we zijn niet klaar door te zeggen „geestelijk‟ zijn 

we één. 

 

In 1978 schreef ik “Moeten we dan zeggen op naar het 150 jarig bestaan”? 

Nu ...2003 schrijf ik “Zoek elkaar” 

 

Gij die gelooft verheugt u SAMEN!!! 

„t is God, die trouw zijn kerk bewaart! 

 

Dit is onze grote opdracht de volgende 25 jaar! 

 

 

Sliedrecht, februari 2003 

 

Jan van Leeuwen. 

 

 

 
 


