
Middeldiepstraat hoek Oranjestraat 



Van 1853 tot 1873 hielden we Godsdienstoefeningen in de Rijsdijkstoep 





 Het begon met een stuk grond. Ongeveer 
1000 m2 werd in optie genomen. 

 



 De evangelisatietent van Joh. De Heer heeft er 
gestaan. Door een storm is deze ingestort. 





 Er werden diverse plannen tot nieuwbouw 
ingediend waaronder door de Sliedrechtse 
architect A. Nieuwpoort. 



 Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerp 
van architect C. Lengkeek uit Rotterdam 





 





 



 



Broeder H. de Jong 
heeft deze 
beschildering in 
1931 gemaakt. 

 



 



(zonder 
voorleesgestoelte) 

 



 



 



 





 In 1964 is besloten de bijgebouwen te 
vergroten. 

 



 Ds. R. Oosterhoff 



 De platte 
preekstoel was 
een feit 





Ook hier zijn weer diverse acties op touw gezet 
om geld bijeen te krijgen. De kosten van ruim 
fl 1.000.000,00 is door de kerkelijke 
gemeenschap bijeengebracht. 

 

 



 



 



 



 











De boog is nu volledig te 
zien!!!! 



 



 Na de dienst kunt u in de bijna 25 jarige 
Voorhof nog meer zaken bekijken uit 
vervlogen jaren. 

 

 

 

 

 

 Welkom! 


